
Lieve vrienden en familie,


De vakantieperiode is weer begonnen. Hier de zomervakantie, bij jullie de 
winter. Tiaan en ik passen op een mooi groot huis met zwembad, dus daar 
genieten we van. In deze tijd nodigen we dan vaak ook veel mensen uit om 
hier te komen eten. Wij vieren hier kerst en nieuwjaar. We hopen in juli of 
augustus volgend jaar naar Nederland te komen.


Mijn tijd bij One Life is tot een einde gekomen. Ik heb hier 4.5 jaar gewerkt 
en veel kansen gekregen om dingen uit te proberen, verschillende projecten 
te starten en uitdagingen aan te gaan. Ik heb workshops gegeven over hoe 
les te geven en hoe sport met de kinderen te doen. Ik heb vergaderingen 
met de volwassenen gehouden over de naschoolse lessen en het niveau 
van alle kinderen op ons programma getoetst. 

Nu ik liever zelf meer met de kinderen aan de slag wil, en de leiding iemand 
nodig heeft die de volwassenen aanstuurt, is het duidelijk geworden dat ik 
niet de juiste persoon hiervoor ben. Dat deel is altijd een worsteling geweest 
voor mij, vooral omdat ik het idee had dat er geen interesse was in het 
onderwijzen van de kinderen. Na een aantal gesprekken met mensen om 
mij heen is het voor mij heel duidelijk dat deze rol niet aan mij besteed is. 
Dit betekent dat ik de auto terug moet geven en weer op zoek moet naar 
wat anders.

Bezig zijn met kinderen en nadenken over hoe ik ze het beste kan helpen 
maakt mij gelukkig. Ik denk dus dat ik hierin door moet, maar hoe het er 
precies uit gaat zien weet ik nog niet. Ook heb ik nog steeds in mijn 
achterhoofd dat ik een school wil starten voor moeilijk lerende kinderen 
waarin ze op een creatieve en speelse manier leren om te lezen, schrijven 
en rekenen. In de sloppenwijk waar ik nu werkte is dit erg nodig en ik zou 
dan ook heel graag doorgaan met de kinderen lesgeven. Het was een klein 
groepje van 15 maar de niveau’s verschillen zo erg dat het al een flinke 
uitdaging is om dit goed op te pakken. Ik ben eigenlijk pas 4 maanden 
ermee bezig geweest. Ik heb een eigen klasje gekregen, de muren versierd, 
en mijn eigen slot op het klaslokaal gezet. Ik ken de kinderen. Ik weet waar 
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en met wie ze wonen. We hebben al iets opgebouwd met 
elkaar en ik zou dit graag voortzetten.


Willen jullie meebidden in deze periode waarin ik 
zoekende ben naar wat ik moet doen? Het is voor mij nu 
een tijd van reflecteren en even stilstaan bij wat ik 
geleerd heb tot dusver. Ik ben blij over de manier waarop 
we uit elkaar gegaan zijn. Er is geen nare sfeer en mijn 
baas en ik gaan nog koffie drinken volgende maand om 
gewoon even bij te kletsen.


Wij wensen jullie een mooie kersttijd toe. Een tijd om stil 
te staan bij de geboorte van onze Here Jezus. Afgelopen zondag zongen we in de kerk het lied ‘How 
low was our Redeemer brought’. We zongen over Jezus die moest leren om te lopen terwijl hij de 
grond waarop hij liep zelf geschapen heeft. Zo heb ik er nooit eerder over nagedacht.

 
Veel liefs van Tiaan, Josien en Lukas
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BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN 
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: nieuwsjosien@hotmail.com  

Eenmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen 
o.v.v. ‘Project Children’s Home Afrika’. 
S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A) 
ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)  
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